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De scholen zijn begonnen. Leraren moeten weer aan de bak. Van ’s morgens vroeg tot ver in de 

middag. Heel regelmatig trouwens tot laat in de avond, als er lessen moeten worden voorbereid 

of oudergesprekken op de rol staan. Ondertussen is er geen beroepsgroep die zo symbool kan 

staan voor vleesgeworden optimisme. Want leraren rusten nieuwe generaties uit met kennis die 

nodig is om de problemen van morgen op te lossen. In dat opzicht sorteren ze trouwens meer 

effect dan hun collega’s in het hoger onderwijs. Leraren staan tegenover kneedbare, jonge 

mensen. Hoogleraren tegenover volwassenen die hun eigen route goeddeels hebben 

uitgestippeld. Kijkend naar het volume aan kennis dat wordt overgedragen, levert een euro die je 

investeert in een leraar meer op dan eentje die je investeert in een hoogleraar. Dat is ook mijn 

persoonlijke ervaring. De leraren van mijn middelbare school hebben een grotere invloed op me 

gehad dan de hoogleraren die ik later als student tegenkwam. Nu had ik wel het geluk dat ik les 

kreeg van uitzonderlijk goede leraren. Kienhuis, mijn economieleraar, leerde ons hoe je een 

miljoenennota moet duiden. Joskin, mijn leraar Frans, bracht ons de liefde voor Voltaire bij 

(“wie anderen in stupiditeiten kan doen geloven, is ook in staat hen tot wreedheden aan te 

zetten”). Vrijens, mijn leraar geschiedenis, legde aan de hand van de Eerste Wereldoorlog 

haarfijn uit waarom bondgenootschappen een riskante aangelegenheid zijn. De Jong, mijn leraar 

Nederlands, maakte blijvende indruk met zijn betoog over Nescio en Limburg. Cox, mijn leraar 

lichamelijke opvoeding, benadrukte dat je andere culturen beter begrijpt als je je (ook) verdiept 

in hun favoriete sporten. Crutzen, mijn leraar wiskunde, was zo’n pedagogische virtuoos dat hij 

iedereen aan het differentiëren en integreren kreeg. Ach, zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Zulke leraren gun ik de huidige leerlingen ook. Maar we zitten wel met een gigantisch probleem 

in dit land: het tekort aan leraren is inmiddels de tienduizend ruim gepasseerd: 9800 vacante 

plekken in het primaire onderwijs en een dikke 3800 in het voorgezet onderwijs. Vooral in de 

Randstad is de schaarste alarmerend, wat er mee te maken heeft dat je daar van een salaris als 

beginnend leraar geen woonruimte kunt betalen. Opeenvolgende regeringen hebben veel 

geprobeerd, maar weinig spits gekregen. De verantwoordelijke minister liet vlak voor de zomer 

weten dat “de aanpak van het lerarentekort goed op stoom is gekomen”. Verhullende kletspraat. 

Tijd voor echte maatregelen. Volledige kwijtschelding van studieschulden; geen collegegeld; 

lager belastingtarief; speciale hypotheekvoorwaarden. En opschieten, want het legioen van 

analfabeten, ongecijferden en gedesinformeerden groeit in rap tempo. 

 


